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Woensdag 14 mei 2014 
 
Jaarlijks etentje  
Als afsluiting van de periode voor de zomervakantie hebben we weer ons gezamenlijk buffet. Dit jaar 
is weer gekozen voor een buffet in Restaurant  

“Wok Sprengenhorst” 
Wieselse Enkweg 35 

7345CM Wenum Wiesel 
 

Wij zijn daar welkom van 17.00 uur tot 19.30 uur. 
 
Deelname aan het diner staat open voor ieder lid (met partner) dat zijn/haar contributie over 2014 
betaald heeft. 
 
Uw financiële bijdrage hiervoor is € 15,00 per persoon. Dit kunt u overmaken op girorekening  
NL11 INGB 0006 2405 11 t.n.v. Ver. van Gepensioneerden van Philips in Apeldoorn (graag voor  
13 mei a.s.) of door contante betaling bij binnenkomst. Gireren heeft onze voorkeur. Mocht u contant 
willen betalen dan zouden wij dat graag hebben met gepast geld. 
 
Voor dit buffet dient u zich vooraf  op te geven. Telefonisch op 9 of 10 mei  voor 12.00 uur bij 
mevrouw Mientje Berkelmans, haar telefoonnummer is: 055-3551277. Via e-mail kunt u zich opgeven 
bij   j.vanderveeken@chello.nl  voor 11 mei . Bij aanmelding graag opgeven of u contant betaalt, of 
per bank/giro. Tevens vermelden met hoeveel mensen u komt (1 of 2 personen). Ook opgeven of u 
een vervoersprobleem heeft. 
 
Wat nog komt……… 
10 september:  busreisje. 
8  oktober:      soosmiddag. 
14 november: soosmiddag. 
10 december: oudejaarsborrel.  
 
……….En een terugblik 
Op woensdag 9 april heeft Mw. Elly Bos voor ons een lezing gehouden over de Russische 
kunstgeschiedenis. De laatste Tsaren periode tot nu. Mw. Elly Bos begon dus met een stukje 
geschiedenis, met veel aandacht voor de laatste Tsaar, een Tsaar tegen wil en dank. En hoe wreed 
kun je zijn om je te handhaven ( Iwan de verschrikkelijke). Tijdens de revolutie viel hem en zijn familie 
ook een wreed lot te wachten. De kunstwerken verzamel woede van de Tsarina werd ook besproken, 
vandaag de dag kunnen wij nog steeds van die kunstwerken genieten. Ook de architectuur over deze 
periode kwam aan bod met o.a. de Hermitage in Sint Petersburg. Knappe architecten werden gehaald 
uit Italië, veel mooie gebouwen zijn in die periode ontstaan. Vervolgens kwam de kunst zelf aan bod, 
en hier was Mw. Elly Bos op haar best, met veel enthousiasme vertelde ze en liet ons zien middels de 
dia’s, de kunst in de breedste zin. Het was volgens Mw. Elly Bos maar een kleine selectie van de 
Russische kunst die ze besproken heeft, de Russische kunst is zeer uitgebreid en beroemd, met 
gemak kan zij er dagen mee vullen. Al met al weer een leerzame middag.    
  
 

Algemene informatie over onze soosmiddagen 
• Al onze activiteiten worden in principe gehouden op de 2e woensdag van de maand, met 

uitzondering van de maanden juni, juli en augustus. 
• De soosmiddagen worden gehouden in het Denksportcentrum, Dubbelbeek 24, naast het 

zwembad Malkander, en beginnen om 14.00 uur. 



• Aan het bijwonen van een soosmiddag zijn geen kosten verbonden, zelfs koffie en/of thee wordt u 
gratis aangeboden. 

• Voor het jaarlijkse buffet en de jaarlijkse busreis wordt van de deelnemers een bijdrage in de 
kosten gevraagd. 

• Al onze activiteiten zijn toegankelijk voor leden en hun partner. 
Eib Petersen, Secretaris 
01 May 2014 
 
 


